
 

 

 

                 

                     

             Nieuwsbrief 19 - 26 september 2025 

 
Kerkdiensten 

 
Zondag 21 september 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 

Collecten: 1. Alzheimer Café Westland 2. Kerk  
 
Komende diensten 

Zondag 28 september 9.30 uur Bettelies Westerbeek uit Den Haag.  
5 oktober 9.30 uur prop. Henk de Vries, Nieuw-Vennep.  

 
Bij de dienst van 21 september 
Thema: Wij leven in een samenleving die steeds meer afhankelijk is van protocollen, 

regels, wetten en bepalingen. Dat loopt wel eens uit de rails, omdat regels op zich net 
als rails te inflexibel zijn. Het is een oud probleem: handel je volgens de regels van de 

wet of zoek je naar de Geest achter de wet? We lezen uit Lucas 14:1-14 
 

Van de diaconie 

1e collecte zondag 21 september 2025 Alzheimer café Westland. 

Wereld Alzheimer Dag 2025 in teken van samen muziek maken 
 

*Zondag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Wereldwijd wordt er rond deze  
dag aandacht gevraagd voor de ziekte 

van Alzheimer en andere vormen van 
dementie.  
 

 
 

De regionale afdelingen van Alzheimer 
Nederland organiseren elk jaar mooie 
activiteiten voor jong en oud rondom 

Wereld Alzheimer Dag, om bewustzijn en 
betrokkenheid bij dementie te vergroten. 

Dit jaar is door de vrijwilligers gekozen 
voor het thema 'samen muziek maken'. 
Muziek maken en luisteren geeft plezier 

en brengt herinneringen terug. Muziek is onmisbaar bij het creëren van een prettige 
sfeer voor mensen met en  zonder dementie. 

 
* Alzheimer café Westland haalt dementie uit de ziekte hoek. Elke derde maandag van 
de maand vindt in het Hof van Heden aan de Dijkweg Naaldwijk van 19 tot 21.00 uur 

het Alzheimer Café plaats. Tien keer per jaar zorgt een werkgroep voor een gevarieerd 
programma, met naast vaste punten ook vernieuwende items. Coördinator Joska van 

den Beukel maakt deel uit van deze programma commissie en leert nog steeds van de 
onderwerpen die behandeld worden. “Je krijgt voeling met waar mensen met dementie 

en hun mantelzorgers tegenaan lopen.” 

 
De tweede collecte is voor onze kerk De Lichtbron.  



 

 

Graag uw bijdrage in de mandjes in de kerk of op de bekende rekeningnummers van 

Diaconie of Kerk. 
Helpt u weer mee met beide collectes? Hartelijk dank. 

 

 

Van uw voorganger 

 

Aandacht 

Op de foto ziet u mijn geraniums. Ik ben nog te druk om er achter te gaan zitten, maar 

ik geniet er wel van. Tot mijn verbazing zie ik dat ze het, nu het herfst wordt, beter 

doen dan in de zomer. Hebben ze het te warm gehad misschien? Of kregen ze te weinig 

water. Ee beetje zuinig met water ben ik wel geweest tijdens die enorm droge periode. 

Of heb ik gewoon gedacht: ‘’die geraniums zijn oersterk, die doen het vanzelf wel, en 

gaf ik ze niet genoeg aandacht?’’ Aan het eind van de zomer dacht ik: ‘’veel is het niet, 

maar laat ik ze nog een kans geven. Ik heb ze regelmatig water gegeven en de 

uitgebloeide bloemetjes er uit gehaald. Zo veel werk was het niet eens, en kijk nu eens 

op die foto… 

Aandacht. Alles wat leeft heeft aandacht nodig. Ook wij mensen. Ja ook wij, die 

onafhankelijke doe-het-zelvers.  

Er is veel onderzoek naar gedaan en veel op gestudeerd. Maar echt, om iemand 

aandacht te geven hoef je niet gestudeerd te hebben, we kunnen het allemaal. Het zit 

vaak in de kleine dingen. Even een knipoog, een groet, een praatje, samen een kop 

koffie drinken.  

En als je op bezoek gaat, is het belangrijkste, dat je er helemaal voor die persoon bent. 

Al is het maar tien minuten. Dwing je zelf om niet op je horloge of je telefoon te kijken. 

Luister naar degene die je bezoekt. Ik las ergens dat een gesprek soms een wedstrijd 

lijkt, waarin iedereen probeert zo vaak mogelijk aan de beurt te zijn. Durf juist ook de 

stilte aan. Het geeft niet als er even niets gezegd wordt. Het samen zijn is dan genoeg. 

Dat is lastig, maar je kunt je zelf er in oefenen. 

Tja, denk je misschien, waar moet ik eigenlijk over praten met die ander? Als het je 

buurman is of collega, dan heb je meestal genoeg om over te praten, maar juist als je 

die ander niet goed kent of, zoals je in verpleegtehuizen vaak tegenkomt, als die ander 

anders functioneert dan wij? Al snel denk je bij jezelf: ‘’heeft dit wel zin?’’ Best een 

logische vraag. Als de ander je niet goed ziet, of hoort of misschien zo in zijn eigen 

wereldje verdwenen is, dat je er niet bij kunt, dan is die vraag begrijpelijk.  

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=9598&lang=nl_nl&readid=a11y-main&readclass=undefined&url=https%253A%252F%252Fwww.alzheimer-nederland.nl%252Fnieuws%252Fwereld-alzheimer-dag-2025-in-teken-van-samen-muziek-maken
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=9598&lang=nl_nl&readid=a11y-main&readclass=undefined&url=https%253A%252F%252Fwww.alzheimer-nederland.nl%252Fnieuws%252Fwereld-alzheimer-dag-2025-in-teken-van-samen-muziek-maken


 

 

Probeer dan eens om je te verplaatsen in die ander. Denk er even over hoe jij je zou 

voelen, als je verzorgers te weinig tijd voor je hebben, waardoor je er minder verzorgd 

bij zit dan je zelf wil.  Of als je in momenten van bewustzijn, merkt dat mensen je 

mijden. Hoe eenzaam zou je dan zijn? 

Dit over de aandachtgevers, maar ook iets over de aandachtontvangers. 

Want aandacht moet je durven geven, maar ook durven ontvangen. Sluit je zelf niet af, 

maar geniet van de, misschien wat onhandige maar goed bedoelde, pogingen van de 

ander.  

En als je dat gedaan hebt, denk dan ook eens aan die Ander met een hoofdletter. Kijk 

naar de ander met de ogen van Jezus. Dan zien we niet de aftakelende mens, maar 

dan zien we de mens die naar Gods beeld geschapen is. Je ziet een lieve blik, een 

vrolijke lach of een droevige mond. In dat beeld (her)ontdekken we ook de waardigheid 

van de mens.  Waardigheid wordt niet bepaald door onze omgeving, maatschappelijke 

trends of Facebook.  Ook moeten we  waardigheid niet verwarren met vernedering. 

Want vernederend kan het zijn, als je lichamelijke functies je in de steek laten. Maar 

daarmee gaat onze waardigheid niet verloren. Die is van een andere orde. Onze 

waardigheid is geborgd in God.  

Graag noem ik Psalm 8, waarin staat dat God ons bekleed heeft met glans en glorie. Zo 

kijkt God naar ons en ook al zie je dat niet direct in elkaar, breng het je maar te binnen 

als je weer eens bij iemand bent, die je aandacht nodig heeft en waarbij jij jezelf 

afvraagt: ‘’heeft dit wel zin?’’ Ook Jezus trok mensen uit het isolement, Hij zag de 

mensen, die door anderen werden genegeerd.  

Geef aandacht aan al wat leeft. En laat je verrassen, net als bij mijn geraniums, door 

wat er gaat bloeien. DMB 

 

Startzaterdag 

Wat was het gezellig, die startzaterdag. Fijn om zo met elkaar het seizoen in de kerk te 

beginnen. Mooi ook dat er een quiz was, over het jaarthema van de PKN: ‘’Kijk, laat je 

verrassen door het werk van Gods Geest!’’. En daarna een heerlijk buffet. Wat werden 

we goed verzorgd en verwend, petje af voor de organisatie! En, wat sneu, als u er niet 

bij kon zijn, u hebt echt iets gemist. Gemeente ben je niet alleen op zondag, maar ook 

door-de-weeks. Laten we er met zijn allen een mooi seizoen van maken, verbonden 

met elkaar en nieuwsgierig naar het werk van Gods Geest. DMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agenda 

26 september 20.00 uur  Popmuziek op het kerkorgel door Peter Dingemanse  
7 oktober 10.00 uur gesprekskring in De Lichtbron 

 
  
“Niets doen is (g) een optie” 

In het kader van de vredesweek, die in het gehele land wordt gehouden; en de 

toestand in de wereld is er op woensdag 24 september a.s. om 20.00 uur een 

oecumenische viering in de Pleinkerk in Wateringen. Het thema van deze dienst is 

“Niets doen is (g) een optie”.  In deze dienst zullen we proberen elkaar te bemoedigen 

en met elkaar in gesprek te komen over wat vrede voor ons waard is.  Voorgangers in 

deze dienst zijn diaken Walther Burgering en Jan Zonneveld. Een gelegenheidskoor 

o.l.v. Ben Kester zal het zingen ondersteunen en Jan van Westenbrugge zal het orgel 

bespelen. De repetitie voor het koor, waarvoor u van harte bent uitgenodigd, is op 

zaterdagmorgen 20 september om 09.30 in de dagkapel van de St. Andreaskerk, 

Kerkstraat 20 in Kwintsheul.  Een ieder is van harte welkom. 

Jan Zonneveld 

Popmuziek op het  kerkorgel 

Om te laten horen dat het kerkorgel meer mogelijkheden biedt dan begeleiding van 

kerkliederen zal op vrijdag 26 september a.s.  (20.00) Peter Dingemanse popmuziek op 

het kerkorgel van De Lichtbron(Pieter van der Plasstraat in Wateringen) ten gehore 

brengen.  

Peter laat weten dat nummers van Beatles en Abba zich hiervoor goed laten lenen! Laat 

u dus verrassen. 

U bent van harte welkom! 

Jan Zonneveld 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Musical over het leven van aartsvader Jacob. 
In de oecumenische werkgroep is het idee om een musical over het leven van Jacob 
gezamenlijk uit te werken enthousiast ontvangen. 

Enkele mensen hebben hun medewerking toegezegd en kunnen we gebruik maken van 
reeds bestaande ervaringen. 

Bedoeling is dat er mensen van alle geloofsgemeenschappen in Wateringen-Kwintsheul 
mee (gaan) doen.   

Als u dus mee wilt doen in de voorbereiding laat het me alstublieft weten. 
(jzon@kabelfoon.nl of 0619977158) 
In het Bijbelboek Genesis kunt u het levensverhaal van Jacob lezen, Jacob heeft een 

hoge leeftijd mogen bereiken, dus 
wat dat betreft is leeftijd geen drempel voor deelname. 

Het is een manier van Bijbelstudie en vertolken van de boodschap van het verhaal. 
Jan Zonneveld 

mailto:jzon@kabelfoon.nl


 

 

 

 
Kerkdienst, samen met mensen met een verstandelijke beperking 

Deze kerkdienst vindt plaats op 28 september 2025 in de Regenboogkerk te 
Honselersdijk, Endeldijk 5, 2675 CL. 
De dienst begint om 10 uur. 

Voorganger zal zijn ds. Bas Plaisier. 
Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid tot het drinken van koffie en limonade. 

 
De gastgemeente nodigt iedereen met een verstandelijke beperking, familie, vrienden, 
alsmede belangstellenden uit Westland en omgeving van harte uit deze kerkdienst mee 

te vieren. 
 

De kerkdiensten, samen met mensen met een verstandelijke beperking, uitgaande van 
de Kontaktraad Westlandse kerken, Het Westerhonk en Sien, vinden een aantal keer 
per jaar plaats.  

 
Kijk voor actuele informatie op de website www.kontaktraad.nl. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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